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  Ik	
  wil	
  deze	
  nacht	
  in	
  de	
  straten	
  verdwalen	
  
	
  
k	
  wil	
  deze	
  nacht	
  in	
  de	
  straten	
  verdwalen,	
  
De	
  klank	
  van	
  de	
  stad	
  maakt	
  mijn	
  ziel	
  amoureus,	
  
Al	
  heb	
  ik	
  geen	
  geld	
  om	
  plezier	
  te	
  betalen,	
  
Ik	
  vind	
  wel	
  een	
  vrouwke	
  heel	
  net	
  en	
  genereus,	
  
	
  
Onder	
  de	
  glans	
  van	
  de	
  manestralen,	
  
Wordt	
  heel	
  onze	
  wereld	
  een	
  huwelijks	
  bed,	
  
Ga	
  mee	
  naar	
  de	
  kroegen	
  vol	
  vrouwen	
  en	
  matrozen,	
  
Vergeet	
  uwe	
  naam	
  en	
  al	
  de	
  rest.	
  
	
  
Dans	
  cette	
  nuit	
  j’ai	
  envie	
  de	
  me	
  perdre,	
  
Le	
  son	
  de	
  la	
  ville	
  me	
  rend	
  amoureux.	
  
Pas	
  besoin	
  de	
  sous	
  pour	
  acheter	
  une	
  amourette,	
  
Ma	
  jolie	
  compagne	
  m’emporte	
  dans	
  les	
  cieux.	
  
	
  
Sous	
  la	
  lueur	
  de	
  la	
  lune	
  blanche,	
  
Le	
  monde	
  devient	
  notre	
  lit	
  d’amour.	
  
Allons	
  au	
  bistro	
  faut	
  qu’la	
  joie	
  prenne	
  sa	
  revanche	
  
Vivons	
  cette	
  nuit,	
  oublions	
  le	
  jour	
  !	
  
	
  
	
  
Ik	
  wil	
  deze	
  nacht	
  in	
  de	
  straten	
  verdwalen,	
  
De	
  klank	
  van	
  de	
  stad	
  maakt	
  mijn	
  ziel	
  amoureus,	
  
Al	
  heb	
  ik	
  geen	
  geld	
  om	
  plezier	
  te	
  betalen,	
  
Ik	
  vind	
  wel	
  een	
  vrouwke	
  naar	
  mijn	
  keus,	
  
	
  
Ik	
  wil	
  deze	
  nacht	
  in	
  de	
  straten	
  verdwalen,	
  
De	
  klank	
  van	
  de	
  stad	
  maakt	
  mijn	
  ziel	
  amoureus,	
  
Al	
  heb	
  ik	
  geen	
  geld	
  om	
  plezier	
  te	
  betalen,	
  
Ik	
  vind	
  wel	
  een	
  vrouwke	
  heel	
  net	
  en	
  genereus,	
  
	
  
Laat	
  ons	
  dan	
  samen	
  de	
  wereld	
  verteren,	
  
Met	
  klinkende	
  glazen	
  vol	
  Franse	
  wijn,	
  
Zingt	
  mee	
  met	
  de	
  mensen	
  dat	
  hebben	
  ze	
  geiren,	
  
En	
  laat	
  deze	
  nacht	
  nooit	
  ten	
  einde	
  zijn,	
  
	
  
Ik	
  wil	
  deze	
  nacht	
  in	
  de	
  straten	
  verdwalen,	
  
De	
  klank	
  van	
  de	
  stad	
  maakt	
  mijn	
  ziel	
  amoureus,	
  
Al	
  heb	
  ik	
  geen	
  geld	
  om	
  plezier	
  te	
  betalen,	
  
Ik	
  vind	
  wel	
  een	
  vrouwke	
  naar	
  mijn	
  keus	
  
	
  


