
55. De Vluchteling 
 
O vluchten wil ik nu naar huis 
Geen prikkeldraad houd mij nog op 
Vlieg hart van mij, want ik ben vrij 
En over land en over zee wil ik naar huis 
Over land en zee wil ik naar huis 
 
Geef mij toch brood, want het is ver 
en ver zal ik nog moeten gaan, 
over het strand, bergen en land 
zo vlucht ik verder, want ik wil zo graag naar huis 
vlucht ik verder, wil zo graag naar huis 
 
O Christenmensen hoort mij aan 
Geloof ik ben geen moordenaar, 
wees niet beducht, ik ben gevlucht 
omdat, omdat ik nimmer mensen doden kon 
i-ik nimmer mensen doden kon 
 
Altijd wordt op hem gejaagd, 
Altijd vindt hij schrik en vrees, 
waar hij ook gaat, overal haat 
O mensen hoedt u voor de man hij is gevlucht 
mensen hoedt u voor de man hij is gevlucht 
 
O nooit was iemand zo alleen 
Alleen in’t land van Bertold Brecht 
hij geeft ’t op, hem wacht de strop 
ook nu, ook nu heeft de SS het laatste woord 
o-ook nu heeft ze het laatste woord 
 
 


