
Antoninho

Antoninho, klein meisje
Ik heb je niet te geven
Ik zal je een trosje druiven geven
Als ze geoogst zijn

Antoninho, vraagt, vraagt
Een  gewassen hemd.
Ga het vragen aan de wasvrouw
Want ik ben je meid niet.

Antoninho, zoet peertje,
Vertel het maar aan de rest van jouw soort
Wie huwt met Antoninho
Zal heel zijn leven zoet zijn.

Een traditional uit zuid-portugal waarin een meisje aan een aanbidder duidelijk laat weten dat hij  
niet bij haar moet komen om zoete broodjes te bakken. Als hij van haar verwacht dat ze zijn meid 
gaat spelen, dan moet hij met z’n praatjes maar elders proberen.
Erik Alenis bezorgde het ons, en spendeerde heel wat uren op de terrasjes van de Portugese cafés 
op het Sint-Jansplein om de correcte tekst te achterhalen, die op onze audioversie niet altijd even 
duidelijk was.


