
I Am Not At War 
 
Ik ben met niemand in oorlog 
 ga weg oorlogsvliegtuig, 
 je brengt angst en schaamte 
Ik geef mijn liefde aan irak en aan Amerika, 
aan Israël en aan Palestina 
Tussen de zee en de zon zouden we samen kunnen leven 
Ik hoef niet de vriend van iedereen te zijn, 
 maar ik wil wel met alleman in vrede leven 
Deze oorlog is fout en daarom zing ik dit lied. 

 
 
 
Toen Luka Bloom hoorde dat Amerika Irak was binnen gevallen moest hij zijn woede 
en zijn verontwaardiging van zich afschrijven. Hij verbreedde de thematiek tot dit 
lied: ik ben niet in staat van oorlog! Een indringende ode aan de vrede! 
 


