
Accordo America 
 
Ontwaak Amerika, het is tijd om op te staan 
het bloed van de martelaren  
heeft het zaad verspreid. 
 
In deze velden, in de vlakte, 
in deze valleien, in deze dorpjes, 
in dit vlechtwerk van wortels en rassen 
leeft mijn volk, ons Latijns-Amerika. 
 
Indiaanse broer, Afrikaanse broer, 
Latijnse kameraad, 
wij zijn het slachtoffer van de afhankelijkheid 
van voorbije vreemde keizerrijken 
wij, het volk, ons Latijns-Amerika. 
 
Ik vraag me af en met mij wij allen 
hoelang nog wij dit geweld 
en deze moorden verdragen: 
ze nemen ons land af, 
vermoorden onze Indianen 
en laten ons het overschot 
van ons Latijns-Amerika. 
 
 
 
We kregen dit lied van Filip Cromheecke die al jaren werkt in Brazilië. De tekst is van 
Pedro Casaldaliga, een bisschop die consequent de kant van de armen en de Indianen 
kiest. 
Wie de muziek schreef is ons onbekend. 


