| come and stand

Ik sta @aan elke deur maar niemand hoort mijn stille smeken
Ik klop maar blijf ongezien
Want ik ben dood

Ik ben 7 alhoewel ik lang geleden in Hiroshima stierf
En 7 was ik toen ook al
Als kinderen sterven groeien ze niet meer

Mijn haar was verbrand door dansende vlammen
Mijn ogen werden klein en blind

De dood kwam en veranderde mijn beenderen in stof
En dat werd verspreid door de wind

Ik heb geen voedsel nodig, ik heb geen rijst nodig
Ik hoef geen slaap, zelfs geen warmte

Ik vraag niks voor mezelf

Want ik ben dood

Al wat ik vraag is dat je vandaag vecht voor vrede
Opdat de kinderen van deze wereld
Mogen leven, groeien, lachen, spelen.

This Mortal Coil was een Engelse muziekgroep, sgeseld uit muzikanten die bij
dezelfde platenfirma onderdak hadden. Ze ontstomd883 en brachten in 1991
hun laatste CD “Blood” uit waarop dit lied staat eween kind dat stierf in
Hiroshima en oproept tot vrede.



