Guantanamera

Ik ben een eerlijk man

van waar de palmboom groeit
vooraleer te sterven zou ik

de verzen willen vertellen
dieik in mijn ziel draag

Mijn versisvan klaar groen

en van een brandend karmijn

mijn versis een gekwetste hinde
die op de bergen bescherming zoekt.

Met de armen van de aarde
zou ik mijnlot willen delen
een bergstroompje

behaagt me meer dan de zee

Cubaans lied dat ooit zelfs de hitlijsten werd ingyggen, vermoedelijk zonder dat velen zich
bewust waren van de poétische en sterke tekst. ¥@mz@ndering bij het lezen van die tekst
bij zulk een ‘populair’ lied deed ons besluiten bat te zingen. ‘Guantanamera’ is een meisje
uit het stadje Guantanama, op Cuba.



